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Verslag excursie naar Doesburg en Bronkhorst, 17 juni 2022.  
  
 
Een interessante dag in Doesburg 
Vrijdag 17 juni was het dan zover: na tweeënhalf jaar stapten we met een groep van 24 
deelnemers op de bus voor ons uitstapje naar Doesburg. Het voelde meteen weer vertrouwd 
om de bus op het parkeerterrein van station Tilburg Universiteit op ons te zien staan 
wachten. 
 
Lalique Museum     
In Doesburg wachtte 
ons een schaduwrijke 
tuin bij het Lalique 
Museum waar we 
koffie met – leuk 
detail – een taartje 
voorzien van de naam 
van het museum 
kregen.  
Daarna splitsten we 
ons in twee groepen. 
Het museum is nu nog 
gevestigd in twee 
kleine voormalige 
woonhuizen, waar 
niet al te veel bezoekers tegelijk in kunnen. Over een jaar is de uitbreiding van het museum 
klaar. Dan beschikt het over een driemaal zo grote tentoonstellingsruimte en kun je je 
makkelijker bewegen. Nu was het soms sluip-door-kruip-door via smalle trappetjes. 

 
Het grootste deel van de tentoongestelde 
collectie bestaat uit glaswerk van glaskunstenaar 
René Lalique, naamgever van het museum. We 
keken onze ogen uit aan heel veel verschillende 
vazen, sculpturen en parfumflesjes. Ook stond er 
een historische mal waarin glaswerk gegoten 
werd. Hoe dat in zijn werk ging en hoe 
uiteindelijk zo’n glasvoorwerp zijn eindstadium 
bereikt, liet een interessante film zien over het 
nog steeds bestaande Franse bedrijf.  
Naast glaswerk konden we juwelen uit de art-
decotijd bewonderen, een collectie mede 

samengesteld door Martijn Akkerman, juwelenexpert bij Tussen Kunst en Kitsch. 
Het Lalique Museum richt zich uitsluitend op het ‘oude’ glaswerk en juwelen. 
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Expositie De Stijl; Theo van Doesburg en tijdgenoten 
Aan de overkant in het andere huis zagen we een kleine expositie 
met werk van kunstenaars die tot De Stijl behoorden: 
tekeningen, grafisch werk, tegels, schilderijen, meubels, 
gebruiksvoorwerpen. Naast o.a. Van Doesburg, Van der Leck en 
Rietveld waren diverse buitenlanders vertegenwoordigd. 
Daarnaast werd Gerard van de Groenekan, de timmerman 
zonder wiens vakmanschap Rietveld nooit zijn meubels had 
kunnen verwezenlijken, in foto’s en met een oud email 
naamplaatje geëerd. Ook in deze ruimte draaide een interessante 
film over het Rietveld-Schröderhuis. 
 

Stadsbierhuis De Waag     
Daarna verplaatsten we ons naar het 
naastgelegen oudste bierhuis van Nederland, De 
Waag, voor de lunch. Die bestond in elk geval uit 
een kop mosterdsoep in diverse variaties: 
Doesburg staat bekend om zijn mosterd. Tijdens 
de stadswandeling zagen we nog veel meer 
variaties van deze soep aangeprezen. 
 
Stadswandeling 
De stadswandeling stond als het volgende op het 
programma. In twee groepen leidden de 
enthousiaste gidsen ons anderhalf uur door het 
stadje. Gelukkig zochten ze de schaduwrijke 
plekken voor ons op als ze iets wilden toelichten, 
want het was intussen behoorlijk warm 
geworden. Niet zelden was dat in een stadstuin. 
Daarvan zijn er aardig wat in Doesburg, een 
restant van de vele kloosters die vroeger in 
gebruik waren. 
 
Het middeleeuwse ontstaan is nog goed zichtbaar in de architectuur van diverse gebouwen. 
Daaraan is goed te zien hoe rijk Doesburg ooit geweest moet zijn als direct naast de IJssel 
gelegen Hanzestad. Het viel op dat de meeste panden zo goed gerestaureerd zijn. Dat vindt 
zijn oorzaak in het beleid van de gemeente na de Tweede Wereldoorlog. In de oorlog was er 
veel vernield. Voor een habbekrats kon men erna een pand kopen op voorwaarde dat het in 
de oude staat werd teruggebracht, zoals de winterverblijven van de hoge heren.       

De zomer brachten die op hun landgoed door, maar in de 
winter was dat te koud en trokken ze naar een kleinere 
stadswoning. Daar plukt Doesburg nu de vruchten van. De 
sfeer van een middeleeuws stadje is goed bewaard gebleven. 
Ook al omdat autoverkeer zeker in het toeristenseizoen 
verboden is. Zo is het niet altijd geweest. Aan een spoor van 
gekleurde steentjes op de weg is nog de route te zien van de 
stoomtram die hier en in de rest van de Achterhoek reed. 
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De vlag van Doesburg riep bij ons vragen op. We zagen 
een halve maan op een rood veld en vroegen ons af of 
dat met Turkije of de Islam te maken had. Dat leek ons al 
onwaarschijnlijk en dat is het ook niet.  
In het wapen van Doesburg 
staan twee halve manen, de 
wassende en de afnemende 
maan. Zij symboliseren de goede 
en slechte tijden van het stadje. 
 
De gidsen brachten ons weer 
terug naar de parkeerplaats van 
de bus voor ons laatste ritje 
voordat we weer naar Tilburg 
zouden rijden.  
 

 
Bronkhorst 
In Bronkhorst praatten we bij de 
Gouden Leeuw nog een uurtje na 
over deze dag onder het genot 
van een drankje en een hapje. 
Sommigen liepen nog een rondje 
door dit kleinste stadje van 
Nederland.  
 
Om half acht zette de bus ons 
weer af op het parkeerterrein 
van het station na een 
interessante dag, die naar meer 
smaakte.  
De activiteitencommissie van Sed 
Vitae is daarvoor alweer aan de 
slag met een volgend tripje.     
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