Nadere toelichting van Peter van den Oetelaar

Overigens gaan de Kapucijnen in de loop van volgend jaar naar Tilburg. In mijn
inleiding noemde ik het volgende.

150 jaar geleden was dit gebied (aan deze kant van de Dommel) nog moeras en vrij
schootsveld. Niet meer nodig toen omdat militaire strategische redenen waren
vervallen.

Dat hele gebied is 4 meter opgehoogd, inclusief station en omstreken; vanuit de
ijzeren man in Vught.

In 1898 is het Kapucijnenklooster gebouwd en Mariénburg van JADS is al in 1871
gebouwd.

De verdedigingsmuren aan kant van JADS zijn de afgelopen jaren geheel
gerestaureerd. Den Bosch heeft hiervoor een Europese cultuurprijs gekregen.

De Kapucijnen verlaten in de loop van volgend jaar Den Bosch en gaan naar Tilburg.
In feite de tweede keer dat zij uit Den Bosch vertrekken: de eerste keer in 1629
gedwongen bij de inname van de stad door Frederik Hendrik.Toen vertrokken zij
naar Velp bij Grave waar godsdienstvrijheid was onder de Duitse hertog van
Neuburg en volgend jaar, nu vrijwillig, naar Tilburg.



